Liturgie bij de dankdienst voor het leven van

Gerrit Boef

* 16 februari 1940 T 4 april 2026

Op zaterdag 11 april 2026 in de Petruskerk te Wapenveld

Aanvang: 11.00 uur
Voorganger: ds. Arjan Bouwknegt
Organist: Albert Dijkslag




Aansteken van de kaars

Bij het binnendragen speelt de organist:
Jesu joy of man’s desiring, J.S. Bach

Woord van welkom door uitvaartverzorger René van ‘t Oever
Welkom namens de familie
Bemoediging en Groet

We zingen: Psaim 84 :1en 4

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaar, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israél,

Die alles leidt naar uw bestel.

Gebed

Herinneringen



We zingen: Hemelhoog 523
1. Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis

Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

3. lk geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan

en op Pasen God zij glorie

uit het graf is opgestaan.

Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

We lezen uit de Bijbel: Psalm 8
Heer, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont —

met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt U een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?



U hebt hem bijna goddelijk gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeén.

Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

We zingen: Liedboek 8b

1. Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer’; hoe heerlijk is Uw Naam.

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer’; hoe heerlijk is Uw Naam.

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,

Heer’; hoe heerlijk is Uw Naam.



4. Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit,

mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer’; hoe heerlijk is Uw Naam.

Overdenking

We zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn'".

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. ‘lk ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lIk ben’, en ‘lk zal er zijn’.

5. 0O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



Dankgebed en voorbeden

We zingen: ‘Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan’
(Tekst Sytse de Vries, melodie Evangelische Liedbundel 246)
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen
Afsluitend woord door René van ‘t Oever

Bij het uitdragen van dhr. Gerrit Boef klinkt: ‘A Celtic Blessing’
van Margaret Rizza.
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